
 

Funpopfestival 

week  

16 tot 23 Mei 2022  

 

 



Inleiding 

 
Accommodatie: de schatberg Sevenum huisje 98. 

 

 
 
Vakantiegangers:     Begeleiders:  

 

Anjelies      Anita  

Anne       Jeffrey 

Bart 

Pieter 

Priscilla 

Steve 

Tineke 

  



Maandag 16 mei 
 

De dag van vertrek is aangebroken. Om 11 uur was het vertrek vanuit Arnhem. 

Iedereen was op tijd die in Arnhem daar zou opstappen. Anjelies, Anne, Pieter, 

Steve en Tineke zijn in Arnhem opgestapt. Wij hadden 1 tussenstop in Veenendaal 

waar wij Priscilla en Bart op moesten halen.  

Om 13:00 uur wilden wij picknicken, maar zij zaten net en toen begon het erg hard te 

regenen, dus hebben wij in de bus verder gegeten. 

Net na 14:00 uur kwamen wij aan op de Schatberg, maar wij konden pas om 16:00 

uur het huisje in, dus hebben wij eerst een drankje gedaan in het restaurant bij de 

receptie.  

In het huisje hebben wij de kamers verdeeld en de tassen uitgepakt.  

Om 17:30 uur hebben wij gegeten: sla, komkommer, tomaat, soep en broodje 

hamburger. 

Na het eten kregen wij de andere groep op bezoek die een stukje verderop in het 

park zaten. 

 

  



Dinsdag 17 mei 
 

Vanochtend om 8:30 uur aan tafel gegaan na een goede nachtrust. Na het ontbijt zijn wij 

naar Horst gereden om te winkelen en hebben we op een terrasje gezeten met drinken en 

een lekkere limburgse vlaai.  

Bij het winkelen zijn: Pieter, Bart, Tineke, Steve en Anjelies geslaagd om iets te kopen wat 

ze graag wilden hebben. 

Pieter kocht een laadkabel, Bart een t-shirt, Steve kocht een bluetooth box, Tineke een 

koptelefoon op bluetooth en Anjelies een leuke blouse.  

 

Tussen 14:00 uur en 14:30 uur waren wij terug bij het huisje waar wij 2,5 uur tijd voor ons 

zelf hadden, voordat wij naar het pannenkoekenhuis gingen om te eten. Als toetje hadden 

wij ijs met slagroom, een wafel, aardbei en dame blanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 18 mei  
 

Om 8 uur hebben wij iedereen wakker gemaakt voor het ontbijt. Om half 9 hebben 

we gezellig ontbeten een paar hebben na het ontbijt nog even gedouched.  

Om 10 uur zijn wij de bus ingestapt om naar Toverland te gaan.  

Zo nu en dan hebben wij de groep gesplitst, want er waren achtbanen waar niet 

iedereen in wou.  

Na de achtbanen zijn wij weer als 1 groep verder gegaan. Wij zijn tot 16 uur bij 

Toverland gebleven. Daarna hebben wij boodschappen gedaan voor het avondeten 

en zijn wij terug gegaan naar het huisje.  

Deze avond hadden wij macaroni met chocolade- en vanille vla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 19 mei 
 

Om 8 uur hebben wij weer iedereen wakker gemaakt voor het ontbijt. Om half 9 

zaten we met z’n allen weer aan tafel en kon iedereen na het ontbijt zich douchen.  

Rond kwart over 10 zijn wij naar Veldhoven gereden voor de papegaaientuin. In de 

papegaaientuin zijn er angsten overwonnen door de papegaaien te voeren. Wij 

moesten ook schuilen voor de regen en het onweer. Na een leuke tijd in het park, 

zijn wij teruggereden naar het huisje. Bij het huisje hadden wij 1,5 uur de tijd voor 

onszelf, waarna wij naar de Wok Tin Sun in Horst zijn gereden. Van de groep kregen 

Anita en Jeffrey ee toetje en een bedankje voor alles, wat zij tot nu toe hadden 

gedaan. Nadat wij terugkwamen van de wok hebben wij een gezellige avond gehad 

in het huisje.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 20 mei 
 

Om 8 uur was iedereen al wakker, maar wij bleven bijna allemaal nog op bed. Want 

vandaag was een grote dag voor Anne, omdat ze jarig was. Steve en Jeffrey zijn in 

de ochtend voor het ontbijt naar de winkel geweest voor boodschappen en voor een 

gebakje. Zij waren om 10 uur weer bij het huisje en toen hebben wij met z’n allen 

ontbeten en de verjaardag van Anne gevierd. Om half 12 zijn wij naar het zwembad 

gegaan. Na het zwemmen zijn we naar de bowlingbaan gegaan, omdat het vlak bij 

elkaar lag. Als avondeten hadden wij een BBQ met alle groepen van Tendens 

Vakanties die bij het Funpopfestival waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zaterdag 21 mei 
 

Om 8 uur was iedereen al wakker en iedereen kwam uit zichzelf naar beneden toe. 

Toen iedereen beneden was, hebben wij ontbeten en brood klaar gemaakt om mee 

te nemen naar het Funpopfestival. Om 10 uur zijn wij naar het terrein van Funpop 

gereden. Toen wij aankwamen hebben wij de tent opgezet samen met een andere 

groep. De andere 2 groepen kwamen er ook aan en hebben nog zij hebben ook nog 

even geholpen. Het was een geslaagde dag met veel artiesten en en heel veel 

gezelligheid.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 22 mei 
 

Net als gisteren was iedereen om 8 uur al wakker en kwam iedereen uit zichzelf naar 

beneden toe. We hebben weer gezellig met z’n alles ontbeten. Ook maakten we 

lunchpakketjes om mee te nemen naar het festivalterrein. Toen we daar aankwamen 

waren de ander groepen er al. We hebben gezamenlijk weer de tent opgezet. Het 

was weer een hele geslaagde dag met veel artiesten en heel veel gezelligheid!! 

Op het Ffunpopfestivalterrein hebben wij een patatje gegeten. 

In de avond hebben wij de vakantieherinneringen ingevuld en uitgereikt.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Maandag 23 mei 
 

Om 8 uur was een gedeelte van de groep al wakker, en de anderen hebben Anita en 

ik (Jeffrey) wakker gemaakt. Tegen half 9 hebben wij ontbeten en brood gesmeerd 

om mee te nemen voor de terugreis. Daarna hadden wij even tijd om ons op te 

frissen en hebben wij de groep gesplitst. Een paar hebben Anita geholpen om het 

huisje schoon te maken en een paar hebben Jeffrey geholpen met het laden van de 

bus. Anne liep elke keer met de bagage en de tassen naar de bus, en zij gaf dan de 

tas of de bagage aan Steve of aan mij. Ondertussen hebben wij nog even iets 

gedronken en daarna zijn we verder gegaan. Om half 11 waren wij klaar en zijn wij 

naar Veenendaal gereden om Bart en Priscilla af te zetten. In Veenendaal hadden 

wij tijd om te eten en te drinken. Na het eten en informatie te hebben uitgewisseld 

zijn wij naar Arnhem gereden, want daar werden: Anne, Anjelies, Steve, Tineke en 

Pieter opgehaald.  

Tijdens de rit naar huis waren wij het allemaal eens dat wij het als groep heel erg 

naar ons zin hadden en dat wij alweer uitkijken naar de volgende vakantie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


